
 

Wouwse Wieler Weekend, 122,5 km 

240824 Wouw 

Met: Anja (90 km) 

 
Op zaterdag 24 augustus 2024 organiseert Rijwieltoerclub De Molenrijders als vervolg op 

het succes van 17 maart 2024 in samenspraak met het bestuur van het Wouws 

Wielerweekend voor de tweede maal een gravelrit onder de naam “Wouws 

Wielerweekend Offroad 2024”. 

De deelnemers kunnen kiezen uit 5 verschillende afstanden: 50, 70, 90, 120 en 150 

km.  De start van alle afstanden vindt plaats vanuit Rullens Fietsen, Molensingel 68, 

Wouw. Alle afstanden hebben als eindstation: Café Zalen Donkenhof, Roosendaalsestraat 

61, Wouw. De 50 km. bestaat uit 2 lussen van 25 km., die ook bij Rullens Fietsen starten 

en bij Donkenhof aankomen. Deelnemers aan die 50 km. kunnen er dus ook voor kiezen 

om alleen maar 25 km. te fietsen. Het inschrijfgeld voor deelname bedraagt 10 Euro. 

 

240824 

 Om 6:00 uur de wekker gezet, de starttijd voor mij was tuissen 7:00-*;00 uur, terwijl Anja kon 

starten vanaf 8:00 uur. Dus wat rekening gehouden met reistijd en kort na elkaar starten. 

Maar eerst even de app op: pa en ma zouden vandaag 70 jaar getrouwd zijn en dus de 

familie even attenderen. 

Daarna relaxed ontbeten tijdens een deel van de ochtendkrant lezen. Gepakt hadden we 

gisterenavond al, dus om 6:45 uur in de auto en go! 

Inderdaad als gepland op een mooie plek bij de start (geen finish), maar als vertrekpositie 

uitstekend. Nog wat koffie erin en na de polsbandjes omgedaan te hebben (bleek een 

dubbele, waarvan één voor de fiets (-enstalling, bleek achteraf) ben ik vertrokken. Anja zou 

kort erop vertrekken. 

Inderdaad een mooie tocht, niet al te zwaar en ook over mooie, gekleurde heide. Afwisselend 

veld, singletracks (wat heet, bandjesdik en niet meer), bospaden en ook wat gewone weg 

door de kleine dorpjes en wegafslagen om even later weer ergens de natuur in te duiken. 

Na afloop nog een biertje en kofiie samen met Nellie, die ik even ge-appt had en dus ook 

even gezellig langskwam. 

Op tijd weer na huis en voor de (storm-)buien thuis. Goed gepland en dan de Vuelta! 

 


