
  
 

Strade Brabantia 76,4 en 102,5 km 

240414 Veldhoven 

Met: Anja 

STRADE BRABANTIA 
 

De zesde editie van de Strade Brabantia Graveltocht heeft weer een compleet 
nieuwe route. 

En uiteraard is er weer een hele mooie pauzeplaats waar de deelnemers getrakteerd 
worden op koffie en vlaai! 

De route bevat veel afwisseling in verharde en onverharde stukken, met een aantal 
hele mooi gravelstroken. 

 

We wilden samen weer een tocht inplannen, vrijdags tijdens de borrel ’s avonds. Anja had “niets met 

SLT (gedurende de zomermaanden, op een enkele tocht na)”. Ik had nog niets gepland en al zoekende 

kwam een raceroute in Bennekom in beeld, maar toen vonden we gravel- en raceroutes in 

Veldhoven. Anja koos meteen voor de gravel, lekker de bossen in. Dus direct haar MTB-fiets 

geïnspecteerd, klaar voor vertrek. 

De zaterdag liep niet als gepland. De training van Doing viel uit wegens te weinig deelnemers 

(enthousiasme?). En dit zo voor de competitieronde volgende week. Ook de rest van de dag 

afwachten wat plannen konden worden, maar helaas …. Geen wederzijdse afstemming. 

De zondag ook niet echt vroeg uit de veren gelukkig, om 7:00 uur de wekker 

gezet en heel relaxed op gang gekomen, een ritje met opkomende zon 

richting het zuiden. Het zou een tegenstelling zijn met het geweldige weer 

gisteren, maar achteraf gesproken was het fietsweer juist erg prettig. Een 

klein zonnetje af en toe, en pas op het laatst een aanwakkerende wind. 

Over de tocht niets dan lovends, vooral het gedeelte voor de pauzestop, wat 

een prachtige plek en ook nog eens een traktatie met een echte Limburgse 

vlaai (juist ook hier waren we net over de grens met België). Wel iets meer 

door plaatsjes en dus wat verhardere wegen, maar ook lange Strades vooral 

in de laatste lus. Die we anders hadden dan de kortere graveltocht.  

Onderweg was het genieten van het geel, koolzaad in lange stroken en overal de brem (geeft mij altijd 

het ultieme voorjaarsgevoel), van de diverse plassen en meertjes en vooral de 100 kleuren groen van 

bomen, planten, grasvelden en opkomend gewas op de akkers. Ook de droge paden waren een genot 

en minder een obstakel dan een aantal tochten eerder dit voorjaar. 

De wind nam ook in kracht toe en maakte het wat onaangenamer, deed toch wel wat met moraal en 

de benen. Maar uiteindelijk net na Anja weer gefinisht en met een koffie, cappuccino, 

worstenbroodjes (geen echte, en ook niet echt smaakvol) en een Tripel Karmeliet in het zonnetje, 

hadden we het toch maar weer compleet voor elkaar. 

Ook besloten we een bezoek aan Harm te brengen, waar we gezellig hebben geborreld (3x 0.0) en 

Indiaas gegeten hebben. Ook Frederiek nog even gedag gezegd, die nog even op ons gewacht had. 

    Weer een geslaagd evenement en dag. 


