
 

Arnhems Mooiste, 127,6 km 

240407 Oosterbeek 

Met: Anja, 97,4 km 

 

Arnhem´s Mooiste 2024 

 

TOERTOCHT RONDOM 

DE GROENSTE STAD VAN NL  

Arnhem is voor fietsers de mooiste stad van Nederland. Veel groen, bossen en uitdagende 

heuvels. Wonderlijk mooie heide en vergezichten. Maar ook rivieren, dijken en stukjes polder. 

Een perfecte omgeving om de eerste hoogtemeters van 2024 te bedwingen! 

Toine en Anja´s routes 

 

 

 

 



 

Geen haast vandaag, latere start en met z´n tweeën, dus niemand die thuis zit te wachten. 

Toch nog rekening te houden met een afspraak met Thomas, in Rotterdam. Hij gaat voor de eerste 

keer meedoen aan een Hyrox-evenement, waar we hem voor willen aanmoedigen. 

Daarover alter meer, nu eerst maar eens naar Oosterbeek. 

 

Rustig op de weg en bekende route, dus ook maar naar onze “eigen” parkeerplek, zon 300 m. van de 

start/finish. Heerlijke zon vandaag, al was de temperatuur in den beginne nog frisjes. Inchecken en 

een groen shirt voor mij (automatisch Rider Club), Anja had er niet voor ingeschreven, maar gaf aan 

een rood te willen. In mijn hoofd opgeslagen voor achteraf. 

 

Zo kon Anja direct starten, terwijl ik nog even het shirt ging wegbrengen in de auto. Mijn garmin 

aangezet en ja hoor langs de start rijdende was ik ook meteen gefinisht. Oké opnieuw instellen, maar 

nu pakte hij de route niet direct op, dus maar rijden en waar normaal de route geweldig werd 

aangegeven, was juist het eerste bordje zodanig geplaatst dat je deze pas zag als je de juiste bocht 

had genomen. Jammer en helaas, dus een ommetje extra (1,5 km) en weer langs start/finish, en ja 

hoor: weer geëindigd. Opnieuw, maar nu even aanhaken bij 2 anderen om het begin goed op te 

pakken en de garmin laten zoeken naar de satellieten, dat pakte goed uit. 

 

Bij de start:                                                       en de eerste beklimming    

  
 

Bij Het Dorp wist ik Anja achterop te komen en even samen opgereden, totdat een zijpad voor haar 

een mooie gelegenheid was om wat kleding uit te doen (zelfs zij kreeg het warm). Ik moest een eindje 

verder dan haar rijden, dus we namen weer afscheid en tot later. 



 

Herkenningspunt sportcomplex `Valkenhuizen´, waar ik verwachte rechtsaf te slaan, maar dit keer 

toch naar links, een andere route dan voorheen. Wel weer een leuke, rustige route door het bijna 

verlaten oostelijk deel van ons land. Een pauzestop bij vliegveld Terlet en dan de afslag naar het 

oosten, wind mee, maar meteen ook in het achterhoofd dat we deze straks pal tegen krijgen op de 

terugweg. Vele landerijen, groots, dus waar blijft de ruimte? En waar zijn de middelen van bestaan van 

“onze” boeren? Grote landhuizen met alle pracht en praal, ook de chiquere wagens en de groteske 

machines tonen het ons en zij maar klagen! 

 

Toch om deze rust is het op de fiets geweldig genieten en met gespannen benen de zuidwestelijke 

tegenwind partij gegeven. Zo kwam ik op de wegen langs het Deelerwoud toch grotendeels luw door 

in het wiel van 2 tourgenoten, weinig kracht, ik had harder gekund maar dit was wel lekker zo. 

Bij de 2e pauzestop, rechtdoor, wat verwarring, tegemoet komende fietsers, fietsers die linksaf sloegen 

en ook een enkeling die de weg van de route naar rechts namen. Ik had eigenlijk geen zin om te 

stoppen, had ik de vorige keer ook niet gedaan, dus meteen ook rechtsaf geslagen. 

 

Afijn, met nog wat klimmetjes en om elkaar heen rouleren, zonder 

in elkaars wiel te hangen, moest ik op de Holleweg de dame zelfs 

laten gaan. Afijn, ik ben tenslotte zo’n 40 jaar ouder schatte ik. Maar 

alles komt goed, dus op het vlakkere pakte ik het stel weer terug en 

heb ik ook niet meer gezien tot bij de finish. Hier werd ik opgewacht 

door “onze fotograaf” en hij vond me een bijzonder persoon en 

daarom moest ik persé met de twee ronde-missen op de foto: 

 

De app naar Anja werd snel beantwoord: Toine, hier zit ik en het bleek dat zij ook pas enkele minuten 

binnen was. Dus, als gewoonlijk, een perfecte timing. Er schoof een groep bij ons aan, waarvan de 

enige dame het allerhoogste en nadrukkelijkste woord had (zeer belangrijk!). 

Met een heerlijk patatje en een “0.0” in de zon heb ik nog snel een shirt voor Anja gewisseld, het 

groene XL voor een rode maat M. Helaas, maat L was haar keuze, dus moest die nog snel gewisseld 

worden voordat we naar huis vertrokken. 

 

Snel gedoucht en Van der Poel weer een solo succesvol zien afronden bij Parijs-Roubaix, twee 

vingers in de neus en nog even op zijn stang zittend om zijn ploeggenoot aan te moedigen en 2e te 

zien worden. Daarna naar Rotterdam, Thomas en Lisa aanmoedigen.  

 

Ook zij deden het geweldig, wat een prestatie, doen we ze niet na!! 

 

 

Weer een top-weekend afsluiting: 

Wij een prachtige fietstocht en 

Thomas een geweldige, extreme 

teamprestatie met Lisa. 


