
The Gravel Pit 115 km 

231001 Goirle 

Met:  

WAT IS THE GRAVEL PIT? 
Een nieuwe graveltocht in het mooie landschap van Gorp en Roovert met uitdagende routes en een goed 

verzorgde pauze. 

Na de tocht is er een biertje, een hamburgertje, een kampvuurtje en een muziekje. 

Kortom een mooie Brabantse gezellige experience om bij te zijn. 

Een tocht voor de gravelbike én de mountainbike! 

Zondag 1 oktober 2023 

starten tussen 9:00 en 10:00 uur 

 

Geen last meer van de uitdaging van gisteren, 

wel wat vroeger op. Ik moest mijn gravelbike 

vandaag inleveren die op vervoer ging voor 

de Gravelty Tuscani, dat kon vanaf 8:00 uur 

in Breda.  

Ik had al voorzien dat met een goede 

planning ik én de fiets kon inleveren én nog 

op tijd kon zijn voor de starttijd (tussen 9:00 

– 10:00 uur nabij Goirle) van ‘the Gravel Pit’. 

Hiervoor had ik ook mijn MTB ingeladen. 

De planning liep redelijk, wel wat meer oponthoud door het praatje met Sjors Kloosterboer van 

2 Ride, die de fietsen gaat vervoeren. Een éénpitter, maar wel groot in evenementen m.b.t. 

allerhande fietsmogelijkheden. Fietsleverancier, vervoerder en organisator van evenementen. 

Werkt ook nauw samen met Wielerbus. 
 

Daarbij is hij een Ultrafietser, waar hij enthousiast over 
sprak.Net na tienen dus gestart na nog snel een kop koffie 
achterover te hebben geslagen. En dan op route, waar de 
Garmin wel de route aangaf, maar even 
verderop ik toch verstrikt raakte in zijn 
details en met een omweg weer bij het 
beginpunt terugkeerde. Opnieuw, wel een 
heel mooi stuk fietspad en dus niet zo heel 
erg, de eerste kilometers herreden en nu 
opgelet bij de aangegeven afslag. Dit had me 
ook weer een 25 minuten gekost, dus met 

een achterstand van een half uur ben ik achter de anderen aangegaan. Een 
klein met hekje afgesloten paadje moest ik in, waar ik dus eerst straal voorbij 
gereden was en nu door extra op te letten het niet over het hoofd zag.  

 

https://thegravelpit.nl/


Afijn, de rest van de route liep volgens plan. Het was niettemin een zware tocht, niet door de 
klimmen, maar meer door de single-tracks, de hele smalle paadjes door weilanden, langs beekjes 
en door de zanderige, mulle paadjes door de bossen. Daarbij natuurlijk toch ook de km’s van 
gisteren, al voelde de benen goed. 
  

 
 

 
 

 

 



                   

 

  

 

Het weer was weer zalig, oplopende temperaturen, maar niet te warm. Een pauze op 53 km, 
waar ik waarschijnlijk als laatste aankwam en nog net voor alles afgebroken was wat 
sinaasappel stukjes, 2 halve marsjes, een banaan en een volle bidon isostar kon inslaan.   

  
 

 
 



Hier waren nog 5 anderen, die vertrokken toen ik 
me aan het laven was. Dus snel de laatste happen 
erin en achtervolgen. Al binnen 2 kilometer had ik 
het laatste groepje van 3 bijgehaald en juist op tijd 
voorbij gestoken voor we weer aan een rulle 
landweg aankwamen. 
 
De andere twee stonden stil op een kruispunt, dus 
even `hallo` en door. Wellicht was hier de 
routesplitsing voor de korte en lange, maar dat weet 
ik niet. 
 
Daarna volgde het gedeelte door België, neem ik 
aan, lange rechte stukken door akkerbouwgronden. 
Een stilte, ook in de bossen, zoals je zelden 
meemaakt. 
 
En dan al die vallende eikels, een tikkend geluid dat 
je begeleid naast de enkele vogelgeluiden 9dat viel 
op, niet eens zoveel getjilp en een enkel rauw 
gekraai!) 
 

Dat hield echter niet in dat het geen genieten was. 

Steeds andere kleuren groen, maar ook dooie 

stammen, in ieder geval veel kale met in de top nog 

een dennenkroon, ´t ziet er enigszins ongezond uit. 

 

Wat kunnen we ons gelukkig prijzen met zo´n sport!! 


