Gravelty Oktober Fest 90 km ZRMVELN

* *

OKT-FEST

230930 Eindhoven

Met:

GRAVELTY

Met de Gravelty Oktoberfest (de gravel editie van de Oktoberfest Ride) sluit je het wielerseizoen in
stijl af. Wat een feest!

Lekker een gravelltocht rijden met je fietsvrienden en na afloop gezellig genieten in het
Oktoberfest Finish Village. Wij zorgen voor Oktoberfest sfeer, heerlijk bier, lekker eten en vrolijke
Dirndl's.

SCHONE STRECKEN

De Gravelty Oktoberfest kent twee
afstanden; 65 km en 90 km. Door het
prachtige Brabantse land en een klein stukje
Belgié. De routes lopen ten oosten en zuiden

van Eindhoven en zijn voor 80% onverhard.

Deelnemers ontvangen de gpx van de route

Valkenswaard

op 28 september. Onderweg trakteren we je

op een stop die overvloedig uitgerust is met

N 65 KM - Intense
I 55 KM - Epic

Leckeres Essen und Trinken

Wederom een voorbereiding op de Gravelty Tuscani.

Omdat ik me ingeschreven heb voor de 3-daagse graveltocht Zwolle-Maastricht — The Down
Under — mocht ik gratis meedoen aan deze tocht. Het startte gelukkig wat minder vroeg op
de dag en we hadden en uitnodiging voor de “Briefing van OFM voor de DU om 10:30 uur”.

Hierbij hoorde vanzelfsprekend koffie en appelgebak bij, een goed begin van een zonnige
dag. De weergoden blijven ons fietsers op dit moment goed gezind. Jacco bracht het beeld
van de DU ook als een feestje, dus de dag kan bijna niet meer stuk.

De route abnormaal mooi langs de meren, heide en bossen ten zuiden van Eindhoven door
de Brabantse Kempen. Natuurlijk koos ik voor de LANGSTE ROUTE = HET LANGST GENIETEN. Al is
de keuze dit weekend wel uitzonderlijk veel met ook een lange tocht op zondag.

Kijken hoe het met de conditie gesteld is.



Ik had k een mooi plekje gevonden voor de auto, zo’'n 100 meter bij de start/finish vandaan
in een smal steegje (eigenlijk achter het terrein).

Zoals gezegd, het beloofde een mooie, zonnige dag te worden en de gezelligheid zat er al
meteen in met al die mensen die het Limited Edition Oktoberfest 2023 wielershirt hadden
gekocht. Een gezellig muziekje en dan vertrekken.

Zoveel mensen, zoveel wensen, allerlei routes. Gelukkig de meesten voor de wegritten, een
enkeling voor de gravel (en daarvan waarschijnlijk ook de meesten voor de kortere 75 km).

Een stukje door Eindhoven en pal na de DAF-fabriek rechtsaf de natuur in. Wat een
ervaringen weer om wat je zoal tegenkomt en ook nog niet in herfstsferen, al liggen er al wel
overal kastanjes op de grond.




En dan na volgegoten te zijn met het mooiste van moeder aarde terug in Eindhoven aan de
start/finish, met een waar volksfeest in een zee van roze.

Een fantastische dag alweer, waar ik nog ‘Martin vanuit de
Wielerbus (o.a. Milan-san Remo) ontmoette tijdens de afdronk.




