
Flandrien Ride 

230402 Breda 

Met: Anja, eerste 19 km 

 

VIER DE VLAAMSE HOOGMIS 

 

Op de dag van de Ronde van Vlaanderen vieren we 

de Vlaamse Hoogmis. De meest Vlaamse stad van 

Nederland, Breda, is het decor voor de start en finish 

van een toertocht Vlaamse Stijl! Laat zien dat je uit 

het juiste ‘wielerhout’ bent gesneden. Wordt 

Flandrien voor één dag! 

nltourrides.nl/flandrien-ride 

Al langer ingeschreven, want in het Bredase en 

een mooie testafstand door het aardappel- en 

aspergegebied van Nederland. De afgelopen 

week besloot ook Anja dat ze mee wilde 

fietsen, alleen de Endurance (125 km) i.p.v. de 

Epic (165 km) waarvoor ik wilde gaan. 

Na al een vol weekend met op vrijdagmiddag 

voor CR GHZ een meeting bij het Nivel in 

Utrecht en dan een volle competitiedag met 

Doing in Arnhem (9:30-18:00 uur) en 

afsluitend met een gezellige avond in Ede bij 

Hans en Shirley, moesten we deze dag weer 

vroeg op. Voor de start om 8:45 uur. 

https://www.nltourrides.nl/flandrien-ride/


De weersvoorspellingen waren al een hele 

week wat wisselend, maar weervrouw 

Willemein beloofde ’s zaterdags nog dat het 

een zonovergoten dag zou worden met 

temperaturen snel oplopend naar 10 graden C. 

Toch zelf wel aangekleed op wat koeler 

temperaturen, mede door de windvoorspelling van 

NO4, die we langdurig op kop konden verwachten. 

Mooi op tijd waren we op het Schoolakkerplein. Het 

voormalige huis van tante Rietje was al geheel aan 

een lakbeurt onderworpen en na ’s middags bleek 

bewoond door een jong stel. 

 

Na het ophalen van de bescheiden en een kop koffie 

konden we en route. Meteen de Ginnekenmarkt over 

en even herinneringen ophalen aan de Duivelsbrug-

laan 62 om vervolgens via het Mastbos de polders in 

te trekken. Een mooie uitvalsroute tot we op 19 km 

ineens op een (onverwachte) splitsing kwamen. Anja 

moest naar rechts en ik naar links. Er bleek verderop 

een afsluiting te zijn die tot mijn omleiding noopte. 

Dus een kus en succes naar elkaar, tot vanmiddag. 

De zon liet zich echter niet zien en de gure wind steeds meer op kop deed zijn best om door de kleding heen te 

waaien. Het landschap was afwisselend, maar toch in nog slaapstand van de winter gaf dit ook geen opmonterend 

gevoel. Op 35 km werd ik voorbij gereden door Bart (Campo Bicicletta van vorig jaar), maar geen sjuchem 

zijnerzijds.  

De route was best pittig, zeker door het gekronkel over de vergezochte keien- en scheefgegooide stenen 

wegdekken die gevonden waren. Maar dat maakt het wel de Vlaamse Hoogmis waardig. 

Afijn, bij de  2e stop zag ik dat Anja besloten had niet de 125 km vol te maken, maar door de kou gedwongen was 

om de kortere route van 80 km uit te rijden. Groot gelijk! 

Ik moest op dat moment nog zo’n  50-55km door. Dat was even een mentaal omslagpuntje, maar kon me ook 

weer niet tegenhouden om de hele Epic uit te rijden. Langzamerhand kwam het zonnetje toch doorzetten en op 

het eind was er zelfs sprake van een grotendeels blauwe lucht. Dat nam niet weg dat de kou steeds merkbaarder 

werd, de wind bleef nadrukkelijk zijn weg door de kledij zoeken en hield zo het koude gevoel in stand. 



Op het Eind een bordje Ulvenhout en erdoor heen, maar i.p.v. rechtstreeks naar Breda werd nog een ommetje 

geregeld via Galder. En dan via de Galderseweg weer terug. Hier alweer een verleden voorbij zien komen (De 

Klokkenberg en natuurlijk Zwart-Wit) en dan op de Ginnekenmarkt hartelijk verwelkomd door Anja met een 

mooie bochtpartij op de foto. De laatste honderd meter nog even afmaken en dan GEEN medaille.  

Maar Anja was zo vriendelijk om haar medaille af te staan (en de fotograaf speelde daarop in). 

 

 

Na rust in de auto en het kijken naar de finish van de echte Ronde van Vlaanderen (Podjacar en Van der Poel) nog 

een frietje en een biertje en dan op huis aan.  

    

 

Weer een mooie ervaring rijker. 


