
Golden Gravel Serie 22 

221030 Heeze, Kapelstraat 29c 

               Brasserie Loef 

Met:  

 

“Cartouche: Een cartouche die schiet je één, en heel misschien twee keer af. Maar vervolgens is het 

kruit wel verschoten. Denk dus goed na wanneer je je cartouche afschiet!” 

 

De Groote Heide, De Strabrechtse 
Heide, De Beverbeekse Heide en De 

Somerense Heide langs fraaie gebieden, 
ver bij iedereen vandaan. 

Dat klinkt als muziek in de oren en ook het weer was tevoren al prachtig aangekondigd, dus niets 

stond meer in de weg om  me in te schrijven en voor de 2e achtereenvolgende week een avontuur 

aan te gaan in het Brabantse. Dus niet geschoten is altijd mis! 

Ontspannen opgestaan en en voiture en route gegaan. Met een opklimmende zon groeide het 

enthousiasme van weer een mooie dag in bosrijke omgeving te kunnen karren. De start lag mooi in 

het centrum van Heeze en ik kon bij de “Action”, 200 meter verderop, een parkeerplek vinden. 

Geen haast en het voorbereiden op 

mijn gemakje. 

Bij aankomst wat reepjes en twee 

munten mee voor biertje en de 

hamburger na afloop en na nog een 

heerlijke bak leut “Il Magistrale” 

kon de dag al bijna niet meer stuk.  

Nog steeds geen haast, heerlijk. 

 

 

 



 Via de achteruitgang vertrokken we en meteen 

werd je oog getrokken door de openstaande gate 

naar het plaatselijke kasteel, een lange gravel 

oprijlaan.  

Komt hier de titel van “Golden Series” vandaan? 

Een gouden blik in de toekomst naar de verdere 

gravelavonturen. 

Na zelf ook wat foto’s te hebben geschoten verder op pad in het kleurrijke, zonovergoten landschap. 

Mede door de ervaringen van vorige week was de route mooi te noemen, maar minder uitdagend. 

Ook de herfstkleuren in dit landschap waren minder, nog veel groen, wat tekenend is voor de natuur 

op dit moment (de klimaatbespiegelingen zijn niet van de lucht en ook is de klimaattop op komst). 

Dit beeld hiernaast was tekenend en opvallend, 

want opvallende kleur in de groene omgeving. 

Wat wel prettig blijft is de enorme rust die dit alles 

uitstraalt. Je voelt je als een koning te rijk, wat ik 

me bij Willem Alexander eigenlijk niet kan 

voorstellen (figuurlijk gesproken). Het is een aen al 

genieten en ook de benen voelen dat ze dit nodig 

hebben. Zoals gezegd, minder uitdagende single 

trails en ook de bospaden waren soepel te 

berijden. Gelukkig zeg ik er dan maar bij, op 

moddergeworstel zit ik ook niet direct te wachten.  

De pauze was op een mooie plek geregeld en eigenlijk ook 

hier werden we als koningen onthaald, met isostar, water, 

repen, krentebolletjes, kleine eierkoeken, maar  vooral de 

brabantse taarten (een stuk kersen- en een punt appeltaart 

verorbert). Daarbij een kop “Il Magistarle”en een zonnetje, 

wat wil een mens nog meer? 

Nog even gechat met een heer die in mijn wiel was blijven 

hangen en een MTB-jeugdtrainer bleek uit Zuid-Limburg. 

Een heerlijkheid in Brabant 

Kasteel Heeze is één van de 
belangrijkste rijksmonumenten van 
Nederland. Onder andere vanwege de 
unieke ligging van het geheel 
omgrachte kasteel, temidden van een 
prachtig natuurlandschap in de 
nabijheid van de Strabrechtse heide 
en de veelal 18de eeuwse inrichting 
van het Kasteel, die door de eeuwen 
heen intact is gebleven. 



Sfeerbeelden: 

 

   

  

     



    

Het besluit: 

- Om te gaan was een zekere investering in mijn mentale en fysieke gezondheid 

- Met een voor dit soort prestaties optimale fiets gekocht ook 

 
Trek Checkpoint S6, door de fotograaf als voorgrond bij de pauze gebruikt 

- Een goede en verantwoorde keuze voor deze rit, op voorhand van de fietstest n.a.v. 

hartoperatie 6 weken eerder 

- Een prachtige uitdaging weer in mijn pocket 

- De smaak om vaker te doen zeker niet gestild 

- De geweldige organisatie, met name het “rustpunt” was niet te versmaden  

-  
- Maar ook de finish met een echt getapte KWAREMONT is niet te versmaden 

- Als ook de burger van de BBQ, een extra, wat kenmerkend is voor graveltochten. 

 

Op naar een volgend evenement, nog niet gepland. Maar wat niet is kan nog komen!  

 

  

       Net als in een kudde, als er 1 schaap over de dam is, volgen er meer. 


