
    Pag. 1.3 

17
e
 jaargang, no. 4                      10-5-2016 

 
  

PROGRAMMA voor  RIT 2016-3  

                         

Verzamelen  22-5-2016 

 

Ritmeester  Harm 

 

Afwezig:  Paul, Wim?      

 

Koffie   staat klaar

 

Een prachtdag, zomer in Holland en dus een gewenste omlijsting voor de rit die Kees ons voor ging 

schotelen. We verzamelden in Weesp, bekende plek achter het station. Een drukte van belang, want 

er was kennelijk iets op het spoor aan de hand, maar goed daar hadden we verder niets mee vandoen. 

 

Na nog een laatste check op de banden door onze technische adviseur, Harm controleert de banden 

van Herman, onder toeziend oog van de ritmeester Kees, konden we 

op pad.  

 

Paul zat op Mallorca, Wim was de vraag want de competitie van het 

golven lag stil die dag (mocht hij niet van Cathalijne?) en Frans lag 

denken we nog in z’n tuin te genieten van de zon. 

 
           Let op het 

jackie van Kees, 

         de gehele weg aangehouden.  

 

Lang geleden dat we een uitstapje naar 

Noord-Holland hadden gemaakt en met de 

wind in de rug reden we opgewekt al vroeg 

langs de oerhollandse streek met kleine 

dorpjes, mooie dijken en weidse uitzichten 

over het water. 

 

Van Durgerdam naar Monnickendam een lint 

van geel waarlangs we ongehinderd “Ins 

Blaue Hinein” konden gaan. Kees week wel 

af van de oorspronkelijke rit, want die voerde 

ons naar Marken.  

OEDZIOD 
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Nu een terrasje in Monickendam waar we de opening pleegden en al gauw 

omringd werden door meerdere levensgenieters, die zich wilden laven aan 

koffie, groen thee of anders wel het heerlijke appelgebak met slagroom.   

 

Toen we geheel voldaan weer verder gingen was het nog 

steeds pas 10:25 uur en lieten we de waterpartijen verder 

links van ons, uit het zicht, liggen. De polder in richting 

Amsterdam. We waren nog niet warmgedraaid, toen Ignace 

ons een cultureel doorzichtje wilde geven in Broek in 

Waterland. Hij wist 

daar een zeer 

bekende 

beeldhouwer te 

wonen en voor we 

het wisten stonden 

we in diens 

beeldentuin en 

maakten we een 

kort praatje met 

hem.  

Hij herkende 

Ignace in eerste 

instntie niet door 

de helm, maar 

even later was het 

ijs gebroken en 

vertelde hij 

ronduit. 
          Broek in Waterland, Roomeinde3 

 

Daarna in één ruk door naar en door Amsterdam naar de IJsbreker. 

Adriaan van Dis schijnt hieruit opnames te hebben gemaakt. 

Wederom een kop koffie en voor Kees het ‘Biertje van Paul’, die 

we ook nog de revue konden laten passeren van wege een actie uit 

het verleden waar we hem volledig kwijt waren geraakt. Niet voor 

het eerst, noch voor het laatst overigens, maar dat is Paul. 

 

Kees ging ons hierna verlaten en 

zoals in den beginne door hem al 

was opgemerkt, de laatste 18 km’s zonder hem. Hij claimt zijn 

rechetn op die kilometers, want hij had ze des morgens al 

genomen. Maar unaniem en dat neem ik natuurlijk over, konden 

we het erover eens zijn dat we alleen de kilometers tellen die 

gezamenlijk gereden zijn. Dat is ook tot op heden een wet van 

Meden en Perzen geweest en moet het ook blijven.  

 

Het vervolgen van de weg zonder ritmeester is lastiger dan gedacht. ‘Recht toe, recht an’ was Kees 

zijn advies geweest, alleen een kleine wegonderbreking, maar dat wees zich wel uit. Niet dus, en met 

een kleine omweg, maar zeker nie het minste om deze route compleet te maken, via Abcoude waren 

we al vroeg terug en konden we ons opmaken voor moederdag. 

 

Kees bedankt, het was weer een fantastische rit.  
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MEMORABEL:  

 

Ondanks alles blijft Menco op 1: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
N.B. Nagekomen bericht via e-mail door Harm: 

 
Hallo allemaal,  
Ik dacht jullie nog even een linkje en het programma toe te sturen.  
http://www.romantischestrasse.de/index.php?id=164&L=8  
Daarnaast nog even het programma erbij, want we naderen de vertrek datum.  
 
En graag van jullie allemaal een kopie rijbewijs sturen.  
Dat heb ik nodig voor de bus.  
Ik kan alleen bestuurders aanmelden met een rijbewijs.  
 
Groetjes, Harm 

http://www.romantischestrasse.de/index.php?id=164&L=8

