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PROGRAMMA voor  2015 

 

       RIT 2015-5 

 

Verzamelen  Verona 

 

Ritmeester  Harm 

 

Waar                         ver weg 
          

Koffie   naast andere dorstlessers.

 

 

Na een wederom gastvrij onthaal door 

Carla en Ignace een wat chaotisch 

vertrek. De Ritmeester had nog geen 

richting kunnen aangeven en weg was 

een deel van de groep. 

 

Vasthoudendheid bracht de snelle 

starters weer even terug in het gareel. 

Toch was de toon gezet. 

 

Het weer was al net zo aangeslagen. 

Gisteren een stralende zon en nu werkte 

de komende regen de mannen op de 

heupen. Waarschijnlijk ook al de 

zenuwen voor Rome, dit was tenslotte de generale repetitie. 

 

Ignace had wel wat verrassingen in petto. Vanaf het begin reageerde hij op de beklimming van de 

Amerongse Berg, maar schalks was zijn reactie toen hij ons door Amersfoort twee onverwachtte 

klimmetjes voortoverde. Vervolgens langs het Valleikanaal, schroef het tempo eens op.. harder, we 

moeten Bebbie eens testen. Helaas voor zijn act werkte Harm zijn hartslagmeter niet mee en bleef de 

rest van de groep een gematigde snelheid voeren. 

De groep was toch al wat aangebrand, afslagen werden met argwaan en met enig niet nader te 

noemen commentaar aanvaard(?). Hierdoor ontstond er ook opstand en zelfs een eenmansactie (nou 

mans) van Bebbie, die hiermee haar kilometers wilde opkrikken. Helaas Beb, we rijden als groep en 

we tellen allen dezelfde kilometers. 

 

Oh ja, Wim was er dit jaar voor het eerst bij en had al voorgefietst gisteren (naar Spakenburg), dus 

oppassen hij is weer geheel in topvorm. Paul was “IN MAJORCA”en we hopen dat hij daar een 

nieuwe fiets gaat kopen (prikkie, zei hij vorige week nog, bij Fred Rompelberg). Nu mag hij op de 

fiets “Trekken” van Harm op onze Rome-reis. Harm zelf was al in tenue, met rugzak en al. Meer 

heeft hij niet nodig in zijn voorfase naar Verona, waar we dan met hem verder zullen fietsen. 

Herman, meest stille genoot, heeft het al helemaal in zijn benen zitten en zet graag aan op ieder klim 

om deze nog eens verder te testen. Geslaagd zou ik zeggen. Kees is er helemaal klaar voor, de fiets 

(enige nog rode Bianci in ons midden, geheel al in orde na de laatste opknapbeurt twee jaar terug. Er 

mag een kanttekening bij, hij heeft sindsdien niet zoveel meer meegefietst en hij is weer helemaal 

terug. Frans kwam bij de koffie en eist de fietsen met bagage uiterlijk de 14
e
 op. Streng en 

gedecideerd gaf hij aan de 15
e
 om 8:00 uur te vertrekken en dan niets meer in te willen laden. 
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Op naar Rome: vertrek 16 mei 5:50 uur vanaf Schiphol. Nog even afstemmen hoe laat uit Baarn te 

vertrekken (Herman?). 
Harm’s verjaardag, die al op weg is om zijn route van vorig jaar te vervolgen en ons dan later te treffen aan 

een goed en al verdiend glas bier in Italië. 

Daarna, als Paul ook aangesloten is, zullen we de dag erop gezamenlijk de tocht naar Rome aanvatten en 

hopelijk zullen we door Toscane beter weer treffen. 

 

 DE GEGEVENS: 

 

afstand: 69,7  km 

tijd:  3:09:24 uur 

gemid:  24,2      km/h 

max:   61,3      km/h 

 

koffie:  geen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Let op: 10 mei gaat niet door. 

 

 

 

 

NOG 578 KM TE GAAN EN WE HEBBEN ER MET Z’N ALLEEN 125.000 KM OPZITTEN !! 

 

 
 

Tot zover de wetenswaardigheden. 


