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PROGRAMMA voor  2012 

 

       RIT 2012-4,5,6 

 

Verzamelen  op zondag  

                                       06-05-2012  

 

Waar                         naar Mallorca 

   huize Dorothée en Paul 

 

 

Goed nieuws: Ruud heeft nu ook een pacemaker en bloeit zienderogen weer op, aldus Ignace, die ook weer 

van de partij is na de heupfractuur en andere malversaties. Komende week mag hij waarschijnlijk weer naar 

huis, nu is hij overgeplaatst naar het Meander ziekenhuis in Amersfoort. 

 

Toch weer bijzonder om het fietsend peloton weer voltallig aan de start te zien staan, Mallorca lonkt. 

 

Deze keer een poldertochtje vanuit Huizen o.l.v. Kees. Stralend weer 

op deze Koninginnedag, wat in schril contrast staat met 

de voorgaande weken en de verwachtingen voor de 

komende dagen. Dit keer strakblauwe lucht en volop zon 

waarbij de temperatuur rap opliep van 12 naar 20 gr. C., 

ronduit om te genieten.  

Alleen een droge start zonder de direct al gewenste koffie was een klein minpuntje! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 De tocht was op bekend terrein, maar zoals 

een echte ritmeester betaamd had Kees niet 

voorgereden en ook hij, en dat zonder Tom 

Tom, moest noodgedwongen een andere 

route bedenken nadat een doodlopend weg 

(omleiding door wegopbreking) een kink in 

de kabel had gelegd. Afijn, het volledige 

peloton rechtsomkeer en op naar Almere 

Haven. Even weer de gedachte bij Ruud, juist niet zijn favoriete plek, maar 

aan de overkant heerlijke koffie en appelgebak in de zon en zonder wind.   
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Koninginnedag, dus het huis 

vandaag in Oranje-kleuren! 
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Herman kwam met een voorstel voor busvervoer naar en vanuit Düsseldorf, wat bij ieder in de smaak viel en 

wat een fantastisch groepsgevoel voor een vakantiestart opriep (direct werd al over kratten bier gesproken, de 

jongensachtige trekken komen ook nu weer uitgesproken naar bovendrijven).  

 

Na de gebruikelijke hoogstaande verhalen, anekdotes en gedachten konden we 

gelaafd vertrekken, waarbij het Wim al te warm geworden was en met de 

afritsbare mouw als slurf weer eens zijn grootsheid aanprees. 

 

De terugweg over de Stichtse brug, met in de 

afdaling twee brommers als gangmakers - 

katalysators voor de tot op dan relaxed fietsende 

groep - om het maximum van de dag aardig op 

te jagen. Daarna weer in het gareel om als geheel 

peloton aan een culturele ronde over het terrein 

van de Kalkovens te gaan.  

 

De twee bruggen  in de 

route duidelijk herkenbaar 

Restaurantterrein 

van Fletcher. 

De Kalkovens 

te Huizen 


